
  



  



 
 

VOORWOORD 
 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen 
 
Er staat iets te gebeuren! 
We vieren samen de apotheose van het jaarthema “Geluksvogels” en dat mag iedereen 
geweten, gezien en gehoord hebben. 
 
De afgelopen maanden kropen we in de huid van heel wat vogels en wees er maar zeker van 
dat we er als grote geluksvogels zijn uit gekomen. 
Samen zetten we heel wat eigenschappen in de verf zoals elkaar aanmoedigen, vriendelijk 
zijn, elkaar helpen, samenwerken, nieuwe vrienden maken, je veilig voelen en nog zoveel 
andere sterktes. 
 
Willen we samen een goed leven, dan weten we welke richting we uit moeten!   
De kinderen ontdekken dat er vele wegen zijn om het leuk en goed te hebben.  We geven niet 
op bij een tegenslag en nemen ons eigen leven in de hand. 
 
We halen net als de vogels onze kracht niet uit een tak, maar uit onze vleugels.  Samen slaan 
we ons erdoor op weg naar een mooie toekomst. 
 
Een grote dank gaat uit naar alle kinderen, juffen en medewerkers die het thema 
‘Geluksvogels’ tot een concreet, warm en doelgericht project hebben uitgewerkt.  De vibe op 
school is duidelijk aanwezig en elke vogel staat terecht in de kijker.  De act op het grote 
podium in De Stringe vormt een prachtige afsluiter. 
 
Een bijzondere dank gaat uit naar de leerlingen van het 6de lj en hun juffen.  Zij gaven het 
scenario van het schoolfeest vorm, zorgden voor de tekeningen en de warme verhalen.  Wij 
zijn dan ook bijzonder fier u dit boekje te mogen overhandigen als blijvende herinnering aan 
een schooljaar dat wij als een feest mochten ervaren. 
 
 
 
Ilse Delombaerde  



 
 

 
 

DE ALBA 
 
  



 
 
 
 
‘Juf Sofieeeee! Het regent heel hard!’, roept Lyoh. 
‘Niets van aantrekken. Wij zitten lekker binnen’, zegt juf Sofie. 
‘Maar straks gaan we met juf Sharon en de andere kindjes toch naar buiten?’, vraagt Jules. 
‘Jaaaaaaaaaa, want het is natuurkring!’, roept Lyoh. 
‘Dat is waar kleine kapoen, maar na regen komt zonneschijn.’ Juf Sofie knipoogt naar de 
kinderen. 
‘Mmmmm…wat betekent dat eigenlijk?’, vraagt Jules. ‘Dat weet ik niet, maar als juf Sofie het 
zegt zal het wel waar zijn’, zegt Lyoh. 
 
Een uurtje later is het nog steeds hard aan het regenen. Juf Sharon en juf Sofie beslissen om 
de natuurkring uit te stellen. Dat vinden de peuters en de kleuters helemaal niet leuk. En zij 
zijn blijkbaar niet de enige. Want plots horen ze buiten het schetterende geluid van een grote, 
witte vogel. De vogel kijkt binnen in de eerste kleuterklas. Daar zitten alle kleuters samen in 
de kring. 
 
‘Juf Sharon, het lijkt alsof die vogel iets wil zeggen’, zegt Finn. Juf Sharon heeft nog maar net 
het raam geopend en de vogel komt al binnen gevlogen. Hij zoekt snel  een plekje in het 
midden van de kring. 
‘Aan wie hebben wij de eer te danken?’, vraagt juf Sharon. 
‘Ik heet Alba en ik vind het leuk om nieuwe plekken te ontdekken. Zo kwam ik bij jullie 
terecht.’ 
‘Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen?’, vraagt Alba. 
‘Wij zitten binnen omdat het heel hard regent. Dus we kunnen geen natuurkring doen.’, zegt 
Minne ontgoocheld. 
‘Blijven jullie daarom binnen? In de plassen springen is toch zo leuk?, vraagt Alba. 
‘Ik ben er zeker van dat de zon binnenkort weer zal schijnen. Dus doe jullie laarzen en regenjas 
aan en dan gaan we naar het bos.’, zegt Alba.  
‘Juih!!!!!’, roepen alle kinderen.  
 
Even later zijn ze in het bos.  
De peuters en kleuters beginnen direct in alle 
plassen te springen. 
Ook de juffen doen enthousiast mee. 
Opeens vraagt Alba: ‘Zullen we een paar 
leuke spelletjes spelen?’ 
‘Jaaaaaa!’, roept Nami.  
‘Welk spelletje willen jullie spelen?’, vraagt 
juf Sharon.  
‘Tikkertje!’, roept Jana vrolijk. 
‘Ok, wat een leuk idee.’, zegt juf Sofie.  
Tijdens het spel stopt het plots met regenen.  
‘Kijk, het regent niet meer!’, roept Finn. 
‘Ja, dat zie ik’, zegt Alba.  
Terwijl hij dat zegt komt er een gigantische 
mooie regenboog tevoorschijn.  
En opeens roept Jules: ‘Juf Sofieeeee, na 
regen komt zonneschijn!’ 

 



 

 
 
 

DE HOKKO 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
‘RIIIIIIIING!’, klinkt de bel. Het is speeltijd en alle kinderen gaan vrolijk naar buiten. 
Juf Veerle staat op toezicht en merkt in de verte iets op. Er staat een mooie,  
zwart-groene vogel in de zandbak. Een paar kinderen zien het ook en lopen naar hem toe. 
‘Hallo kinderen, ik ben Hokko.’, zegt hij en kijkt naar de verbaasde gezichtjes. 
‘Mag ik met jullie spelen?’, vraagt hij. De kleutertjes knikken en lopen weer weg. Na een 
kwartiertje spelen gaat de bel opnieuw. ‘Iedereen in de rij!’, zegt juf Veerle en ze fluit drie 
keer op haar fluitje.  
‘Kom Hokko! We moeten in de rij staan.’, zegt Lia en ze loopt naar haar plaats. Hokko volgt 
haar en gaat op een stip staan. ‘Oké, wat moeten we nu doen?’, fluistert Hokko in Lia’s oor.  
‘Nu gaan we naar binnen, maar ik zal eerst aan de juf vragen of je mee mag.’, fluistert Lara 
terug.  
‘Juf, mag Hokko mee naar onze klas?’, vraagt Lara.  
‘Vooruit dan maar.’, zegt de juf en ze gaan naar binnen. Een paar minuten later zitten ze 
allemaal in de kring. De kinderen en Hokko spelen een spelletje genaamd zakdoekje leggen. 
Hokko mag beginnen en de kinderen beginnen te zingen. Na een kwartiertje stelt juf Veerle 
voor om even naar buiten te gaan. De kinderen staan op en volgen de juf. ‘Vergeet jullie 
koekje niet mee te nemen!’, zegt ze.  
De kinderen lopen naar hun boekentas en nemen hun koekje.  
Behalve … blijft staan. Hokko kijkt naar de jongen/het meisje en vliegt naar hem/haar toe.  
‘Hey, waarom ga jij je koekje niet halen?’, vraagt Hokko verbaasd.  
‘Ik heb geen koekjes mee.’, zegt … triest terwijl hij/zij naar de grond kijkt.  
‘Zal ik anders een regenworm voor je halen, die zijn heerlijk!’, zegt Hokko.  
‘Wij eten geen regenwormen!’, zegt … lachend. De andere kinderen komen naar buiten met 
hun koekendoosjes in de hand. 
‘Hey Lia, mag ik een stukje alsjeblieft?’, vraagt Hokko. Lia knikt en breekt een stukje af. 
‘Bedankt!’, zegt Hokko dankbaar en hij vliegt naar Lara.  
‘Lara, zou ik een stukje mogen?’, vraagt hij opnieuw. Ook Lara geeft hem een stukje. Hokko 
bedankt haar en vliegt verder naar de andere kinderen. Na twee minuten heeft hij twee poten 
vol. Hij vliegt naar … en zegt: ‘Het zijn geen regenwormen, maar ik heb van je klasgenoten dit 
gekregen.’, zegt Hokko.  
‘Is dat allemaal voor mij!?’, vraagt … .  
Hokko knikt en geeft … de koekjes.  
‘Jouw vriendjes waren allemaal bereid om te delen.’, zegt hij. 
‘Oh, dat is lief. Dank je wel!’, zegt … ontroerd. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

DE SPORO 
 
  



 
 
 
 
Op een zomerse, warme dag zitten de kleuters van juf Tania buiten te puffen op het gras.  
‘Wat is het warm vandaag!’, zegt Lou.  
‘Inderdaad.’, zegt juf Tania met een diepe zucht.  
‘Kunnen we niets doen om wat af te koelen?’, vraagt Maurice.  
Plotseling vliegt er een kleine, maar zeer mooie vogel in de lucht. 
‘Wauw!’, roepen de kinderen in koor. Dat is een coole vogel!’ 
‘Dank je, dank je!’, bloost Sporo. 
‘Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen?’ 
‘We willen graag wat afkoelen, maar hebben geen idee wat we kunnen doen.’, zegt Maxim.  
‘Misschien kunnen jullie een waterspelletje uitvinden.’, stelt Sporo voor. 
‘Dat is een geweldig plan!’, zegt juf Tania. ‘Ik haal alvast enkele emmers water.’ 
‘Ondertussen gaan wij een paar spelletjes bedenken.’, zegt Sporo tegen juf Tania. 
De juf lacht en knikt goedkeurend. 
‘Hmmmm, wat dacht je van iets met sponzen?’, vraagt Marcel aan Sporo. 
‘Jaaaaaaa! Goed idee! Sponstikkertje!’ 
Juist op dat moment komt juf Tania terug naar buiten.  
‘En, hebben jullie al wat ideetjes?’, vraagt de juf. 
‘Jaaaaaaa!’, roepen de kinderen en Sporo in koor.  
‘Sponstikkertje!’, juicht Isabel. 
‘Dat is een mooie naam. Maar…wat is dat precies?’, vraagt juf Tania.  
‘Dat is eigenlijk heel simpel. Tikkertje met natte sponzen.’, legt Maurice uit.  
‘Ik heb wel maar drie, grote sponzen.’, zegt juf.  
‘Maar als we ze in twee knippen juf, kunnen er meerdere kinderen de tikker zijn.’, merkt Lou 
op. 
‘Wat zijn jullie toch knappe koppen!’ 
Enkele minuten later zijn de kinderen allemaal nat! Ze lachen en hebben veel plezier!  
‘Dit is zo verkoelend en mega leuk!’ lacht Lara. 
Na een uurtje waterpret liggen de kinderen, Sporo en juf Tania uitgeput op het gras. 
‘We zouden ons best nog eens insmeren’, zegt juf Tania. ‘Of morgen zitten er allemaal 
kreeftjes in mijn klas.’ 
‘Juf, kunnen we onder de grote boom gaan zitten?’, vraagt Lara.  
‘Dat is een goed idee. Dan zitten we in de schaduw en kunnen jullie ook wat in de huisjes 
spelen. Ik ga ondertussen de zonnecrème halen.’ 
‘Wat een mooie boom! Misschien bouw ik mijn nest hier wel!’, zegt Sporo bewonderend.  
Maurice staat op en kijkt omhoog naar Sporo die een plekje heeft gevonden in de boom.  
Plots voelt hij een druppel op zijn neus.  
‘Hey juf! Het regent eindelijk!’  
‘Dat werd tijd! De planten zullen wel dorst hebben!’, roept Sporo 
vanuit de boom.  
‘Kom kinderen, we gaan binnen ons koekje opeten.’, zegt juf 
Tania.  
‘Sporo, kom je ook mee naar binnen?’ 
Neen, dank je. Ik blijf liever buiten en in de boom word ik toch niet 
nat!’  
 
 
  



 
 

 

 
 

DE MINGO  



 
 
 
 
Juf Aagje hangt een wit doek aan het bord. 
‘Ziezo, dan kunnen we nu beginnen met ons schimmenspel. Ga maar in jullie groepjes zitten 
en denk maar na over wat jullie gaan doen. De andere kinderen moeten straks kunnen raden 
welk gevoel jullie uitbeelden.’ 
De kinderen zijn druk in de weer als er een tijdje later op de deur wordt geklopt. 
‘Kom binnen!’, zegt juf Aagje. De directrice staat voor de deur. Naast haar staat een roze 
vogel. ‘Goeiemorgen, deze vogel beweert dat hij naar jullie op zoek is.’, zegt juf Ilse.  
‘Halloooo, ik ben Mingo.’, zegt hij tegen de verbaasde kinderen.  
‘Die vogel kan praten!?’, zegt Mette verwonderd.  
‘Haha, wist je dat niet? Tuurlijk kan ik praten! Ik ben namelijk een geluksvogel en ik kom jullie 
vandaag een dagje helpen.’ 
‘Ok, ik ga maar eens terug naar mijn bureau. Ik kom straks nog eens een kijkje nemen.’, zegt 
juf Ilse en ze sluit de deur.  
‘Mingo, we maken een schimmenspel rond gevoelens. Weet je wat dat is?’, vraagt de juf.  
‘Ja, ik denk het wel.’, zegt Mingo.  
‘Oke, jij mag aansluiten bij het groepje van Alice.’, zegt juf Aagje.  
'Joepieeeeee!!!!', roept Mingo blij. 
De kinderen zijn druk bezig met hun schimmenspel. Ook Mingo werkt enthousiast mee. 
‘Juf, mag het raam even open?’, vraagt Liv. ‘Het is hier snikheet!’ 
‘Ja, ik kan ook wel wat frisse lucht gebruiken.’, zegt juf Joke al knipogend naar juf Aagje. 
 
Een halfuurtje later is het tijd voor de voorstelling. Het groepje van Mette bijt de spits af. 
Siebe, Lucie, Djaro, Anas en Mette gaan achter het doek staan. Na een paar minuten volgt er 
een groot applaus. ‘Iemand een idee welk gevoel ze hebben uitgebeeld?’ vraagt juf Joke. 
Mingo en een paar andere kinderen steken hun vinger in de lucht.  
‘Mingo, wat zag jij?’, vraagt juf Aagje.  
‘Ik zag kinderen ruzie maken, dus ik vermoed dat ze allemaal boos waren.’ 
Hoopvol kijkt hij de groep aan. ‘Dat klopt.’, zegt Siebe.  
De voorstelling gaat zo nog een tijdje door. Na het laatste schimmenspel vraagt juf Aagje nog 
eens welke gevoelens er allemaal aan bod zijn gekomen. 
‘Bij het tweede groepje zagen we Lucas als monster en Cilou, Tristan en Louise speelden de 
bange kinderen.’, vertelt Liam. 
‘En bij het derde toneeltje was Fil heel verdrietig na het overlijden van z’n hondje.’, vervolgt 
Cilou. 
‘En bij het vierde groepje?’, vraagt juf Aagje. 
‘Daar zagen we een koppeltje elkaars handen vasthouden.’, zegt Lucie al blozend. 
‘Jaaaaaaa, zij waren zeker weten verliefd!’, roept Jente. 
‘Dat was wel heel duidelijk hé.’ zegt juf Joke al knipogend naar Jente. 
‘Het laatste groepje deed het ook heel goed.’, zegt Maere. ‘Lyem kreeg een 
knuffel cadeau en was daar heel blij mee.’ 
‘Wat zijn jullie toch een leuke en enthousiaste klas!’, zegt Mingo. ‘Maar nu 
moet ik echt wel gaan. De andere geluksvogels wachten buiten op 
mij.’                                                            
 

 
 

 



 
 

 
 

DE NANDOE  



 
 
 
 
Op weg naar de sporthal komt het tweede leerjaar een zeer bekende figuur tegen. 
‘Amai, kijk eens wie we daar hebben! Nandoe, onze grote vriend.’, zeggen juf Charlotte en juf 
Sonia in koor. 
Nandoe kijkt maar sip. 
‘Hey Nandoe, wat doe jij hier?’, vraagt Floris. 
‘Tja, ik zit hier al dagen op dit ei te broeden en raad eens, er komt helemaal niets uit!’, zucht 
Nandoe. 
‘Wauw, een struisvogelei!!! Dat hebben wij nog nooit gezien. Mogen we eens kijken?’, vraagt 
Kasper opgewonden. 
‘Euhm…ok.’, zegt Nandoe aarzelend. 
Hij staat op van zijn nest en toont het ei. De klas begint te lachen.  
‘Dat is toch helemaal geen ei, dat is een steen!’, lacht Kevin. 
‘Nu heb ik nog steeds geen struisvogelei gezien. Ik ben echt een pechvogel!’, reageert Kasper 
ontgoocheld. 
‘Ik ben er zeker van dat je ooit nog een struisvogelei gaat zien.’, zegt juf Sonia. 
‘Ik wil wel nog een ei uitbroeden voor je. Als ik er tenminste nog één vind.’ moppert Nandoe. 
‘Euhm…juf, moeten we niet verder stappen? Anders komen we misschien te laat aan in de 
sporthal.’ vraagt Maxime. 
‘Oh ja, je hebt gelijk.’ lacht juf Charlotte. 
Ze wandelen stevig door tot ze plots achter zich iemand horen roepen. 
‘Waaaaacht, ik kan niet volgen!’ Nandoe komt al hijgend aangerend. 
 
Even later staan ze in hun sportkledij in de sporthal. 
Nandoe ligt uitgeput op de grond. 
‘Je kan best wat sport gebruiken!’ giechelt Thian. ‘Je conditie is ook niet meer wat het is 
geweest.’ 
Nandoe zucht. 
‘Pfff…ik weet het. Ik heb gewoon veel te lang in mijn groot nest gezeten.’ 
‘We gaan starten met de turnles.’, zegt juf Charlotte en ze legt de opdracht uit. 
Op het fluitsignaal van de juf begint iedereen een rondje te lopen. Nadien wordt er ook even 
gestretcht. Iedereen doet enthousiast mee, behalve Nandoe. Die zit verbijsterd naar de juf te 
kijken. 
‘Dat kan ik niet hoor! Jullie zijn allemaal zo lenig.’, zegt Nandoe en hij kijkt de kinderen aan. 
‘Komaan Nandoe! Je kan het heus wel.’, zegt Elias. 
‘Hebben jullie wel al eens gezien hoe breed ik ben?’, zegt Nandoe. 
‘Maar jij gekkerd! Het zal je deugd doen om te sporten!’, zegt juf Charlotte. 
Nandoe knikt en zet zich klaar. De juf geeft hem een knipoog en zet de muziek op volle kracht! 
Ze dansen de pannen van het dak. Een uurtje later is het tijd om 
zich weer om te kleden.   
Nandoe is moe en gaat even zitten. 
‘Dat was echt gigantisch leuk!’, zegt Nandoe met een brede 
glimlach. 
‘Ga je de volgende keer ook mee gaan turnen?’, vraagt Floris. 
‘Hmmm…misschien wel. Maar ik denk dat ik nu vooral even moet 
bekomen.’, zegt Nandoe uitgeput. 
‘Oh ja, en je hebt nog een ei uit te broeden.’, grapt Thian. 
  



 
 
 
 

 

 
 

DE KEA 
 
  



 
 
 
 
 
‘Welke openbare gebouwen zijn dit?’, vraagt juf Nancy aan de klas. 
Ze toont twee verschillende foto’s. 
Een aantal kinderen steken hun hand in de lucht. 
Juf Nancy wijst Noor aan.  
‘Ik denk dat het de bibliotheek en het station zijn.’, zegt Noor aandachtig.  
‘Dat is helemaal correct.’ 
‘Laten we nu eens naar de bibliotheek gaan’, zegt de juf. 
‘Joepieeeeee!!!’, roepen de kinderen in koor en ze wandelen naar de bieb. 
In de bieb treffen ze een speciale, kleurrijke vogel aan. 
‘Wauw, wat een mooie vogel is dat!’, zegt Luna bewonderend.  
‘Maar wat doet hij hier?’, vraagt Tudor. ‘We zouden dit beter melden aan de balie.’  
 
‘Wat kan ik voor jullie doen?’, zegt de bibliotheekmedewerkster vriendelijk. 
‘Er is hier een vogel in de bieb.’, zegt Tudor. 
Ze kijkt wanhopig naar de kinderen. 
‘Pfffffff, die vogel zit hier nu al twee uur! Ik heb hem al buiten gestoken en nu zit hij hier weer!’ 
Opeens vliegt de vogel over de hoofden van de kinderen en landt op de balie. 
‘Ga weg! Dit is een bieb, geen vogelnest!’, roept de medewerkster boos en ze probeert de 
vogel weg te jagen.  
‘Voorzichtig, hij verstaat je niet. Je moet hem met liefde behandelen.’, zegt Lena.  
‘Ik kan je wel verstaan hoor.’, zegt Kea en hij glimlacht. Iedereen kijkt verbaasd naar de vogel. 
‘Ik was heel nieuwsgierig en ik wilde meer weten over jullie vogelnesten.’, zegt de Kea terwijl 
zijn ogen blinken van nieuwsgierigheid.  
‘Die “vogelnesten” heten openbare gebouwen.’, lacht Samuel. ‘Nu bevinden we ons in de 
bibliotheek.’ 
‘Wauw, ik wou dat mijn vogelnest zo’n speciale naam had.’ 
‘Jij gekkerd, wij mensen wonen wel in huizen en niet in openbare gebouwen. Maar je hebt 
gelijk, het is een mooie naam.’, zegt Lily. 
 
Na een tijdje te vertoeven in de bieb is het weer tijd om naar school te gaan. Onderweg komen 
ze een prachtige brug tegen.  
‘Wauw, wat mooi!’, zegt Kea en hij vliegt onder de brug heen. ‘Juf, kunnen wij zelf een brug 
bouwen?’, vraagt Renee. ‘Een betonnen brug niet, maar volgens mij zijn er wel andere 
mogelijkheden.’, lacht juf Nancy. 
‘Waarvoor dienen bruggen eigenlijk?’, vraagt Kea.  
‘Een brug kan ontworpen zijn om een spoorweg, rijbaan, kanaal of een waterleiding te dragen. 
Wij gebruiken bruggen om met de auto of de fiets over te rijden of 
te voet over te stappen.’, zegt juf Nancy en ze kijkt naar de 
geïnteresseerde kinderen.  
‘Huh! Zo ingewikkeld!’, zegt Rola.  
‘Zeg dat wel! Ik ben blij dat ik gewoon kan vliegen hoor!’, zegt Kea. 
‘Dat is veel gemakkelijker.’  
‘En toch wil ik graag een brug bouwen.’, zegt Renee. 
Juf Nancy knikt en zegt vastberaden: ‘Niets is voor ons een brug te 
ver!’ 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
DE KAGOE  



 
 
 
 
 
 
 
'Pffffff, wat is het moeilijk om jullie dansje onder de knie te krijgen!’  zegt Kagoe met een 
zucht. ‘Ik zou zo’n dansje nooit kunnen bedenken!’   
‘Ik weet het, maar met zo'n creatieve klas is dat niet moeilijk!’, glimlacht juf Sylvie. 
'Oké', zegt Kagoe aarzelend. 
Ze beginnen weer opnieuw, maar al snel blijkt dat Kagoe weer een fout heeft gemaakt. 
'Misschien moet je eens naar de danspasjes op het bord kijken.’, zegt Liva. ‘Jij kijkt de hele tijd 
rond. Zo gaat het niet lukken.’ 
'Inderdaad', giechelt Milan. 
Op hetzelfde moment horen ze een ander vrolijk deuntje.  
Kagoe schrikt. ‘Wat hoor ik hier allemaal?’, vraagt hij. 
'Dat is onze schoolbel’, zegt Sarah-lynn. ‘Het is namiddagspeeltijd’. 
'Ik ga dan vlug eens mijn vriend gaan bezoeken.', zegt Kagoe. 
'En hoe heet jouw vriend?’, vraagt Lennert. 
‘Tammie de bosduif.’, zegt Kagoe. 
‘Wat een grappige naam.’, lacht Fien. 
‘Past perfect bij hem. Tot straks kinderen!’ 
 
Een kwartiertje later komen de kinderen van het vierde leerjaar terug binnen. 
Ze gaan onmiddellijk op hun plaats staan. 
‘Was je vriend blij met je bezoekje?’, vraagt Elodie. 
‘Ja hoor, hij was vooral heel nieuwsgierig naar onze dans. Hij is op dit moment stiekem aan 
het meekijken.’, fluistert Kagoe.  
‘Laten we nu weer beginnen met de dans.’, zegt juf Sylvie. 
Kagoe probeert zich deze keer goed te concentreren en kijkt aandachtig naar het bord. 
'Goed bezig!’, juicht Lani Kagoe toe. 
'Zie je wel dat je het kan’, zegt Ilyas vastberaden. 
 
Na een lesuurtje bewegen is het tijd om naar huis te gaan. 
‘Goed gedaan iedereen!’, zegt juf. 
'Hé Kagoe, waar woont je vriend eigenlijk?’, vraagt Aerjen. 
'Hij heeft zijn nest gebouwd in een boom op de 
Borreberg', zegt hij. 
‘Daar woon ik vlakbij. Misschien kunnen we vandaag 
nog wat samen spelen?’ 
‘Of dansen’, giechelt Kagoe. 
  



 
 

 

 
 

 
DE BRANTA 

 
  



 
 
 
 
 
‘Pffffff, er is heel veel wind’, zegt Zena. 
‘Komaan, je kan het!’, roept Lander terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. 
Ze zijn op weg naar natuurdomein De Ghellinck. 
‘Nu links afsl…’, zegt juf Leentje, maar ze wordt onderbroken door een luid gegak 
vanuit de lucht. 
Boven hen vliegt een vogel. 
‘Wow, de Branta!!!, zegt Sien opmerkzaam. 
‘Hoe kom jij hier?’, vraagt Vic. 
‘Ik ben op weg naar De Ghellinck voor een visje. Maar zo te zien kunnen jullie mijn hulp best 
gebruiken.’ 
‘Anzegem is zo heuvelachtig en net vandaag is er zoveel wind.’, zucht Dille. 
‘Misschien moeten jullie eens met twee naast elkaar fietsen.’, zegt Branta. 
De kinderen knikken en doen wat er van hen wordt gevraagd. 
In het begin ging het makkelijk maar na een tijdje liep alles mis. 
Ian geeft Mauro per ongeluk een klein duwtje en Mauro botst tegen Stella. Daardoor valt 
Stella bijna in de gracht. 
‘Oké, het was geen goed idee om in de breedte te fietsen. We zoeken wel een andere 
manier.’  
‘Gaat het Stella?’, vraagt Branta bezorgd.  
‘Ja hoor, gelukkig kon ik nog net mijn evenwicht bewaren.’   
‘We hebben wel een andere techniek nodig.’, zegt Maurane en ze stapt van haar fiets. 
‘Je hebt gelijk, wie kan er goed fietsen?’, vraagt Branta.  
Een paar kinderen steken onmiddellijk hun vinger in de lucht.  
‘Die kinderen moeten vooraan fietsen, dan gaat het zeker goed gaan.’ 
Leyton, Sem, Mauro en Hannes nemen de leiding. 
Ze proberen het opnieuw, maar het loopt al snel weer mis. 
De kinderen vooraan fietsen veel te snel en dus kunnen de kinderen achteraan niet volgen. 
‘Iemand nog een ander idee?’, vraagt Branta. ‘Want zo lukt het echt niet.’ 
‘Ik zat net iets te bedenken.’, antwoordt Bo.  
‘Waarom fietsen we niet in de V-formatie zoals jullie ganzen doen tijdens het vliegen? Dat 
zou ons heel wat energie besparen.’   
‘Wat een goed idee!’, zegt juf Leentje. ‘Met zo’n winderig weertje als vandaag lijkt me dat de 
perfecte oplossing Bo.’ 
‘Mijn familie en ik doen het altijd als we naar warme landen trekken. Het werkt echt altijd!  
Ik had er eerder moeten aan denken.’, zegt Branta. 
‘Het is oké’, zegt Solène en al de kinderen gaan in positie staan. 
‘Klaar?’, roept Branta. 
‘KLAAR!’, juichen de kinderen in koor en ze beginnen 
te fietsen. 
‘Niet vergeten om vooraan tijdig af te wisselen!’, roept 
juf Leentje. 
‘Net zoals bij de wielrenners.’, zegt Elano met een 
knipoog tegen Hannes. 
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Het zesde leerjaar zit in de bus op weg naar het zwembad. 
Iben vertelt Hiba een leuke mop. 
‘Waarom lacht een dommerik drie keer met dezelfde grap? 
De eerste keer omdat hij met de rest mee lacht, 
de tweede keer omdat ze hem uitleggen, 
en de derde keer omdat hij hem snapt.’ 
Iben ziet dat Hiba ongeïnteresseerd naar de weg zit te staren. 
 
Opeens roept Hiba: ‘Stoooop!’ 
Brenda schrikt en remt meteen. 
’Wat is er aan de hand?’, roept Arno verbaasd. 
‘Er ligt een vogeltje op de weg.’, zegt Iben. 
Juf Rebecca stapt de bus af. Ze pakt het gewonde diertje op en stapt terug op de bus.  
Iedereen kijkt bedroefd naar het vogeltje. 
‘Is alles ok met hem?’, vraagt Selyne bang. 
‘Hij is licht gewond, maar hij leeft nog.’, zegt juf Rebecca. 
 
Dipper wordt wakker en schrikt. 
‘Zoveel kinderen hier!, zijn jullie van het Bollebos?’, vraagt Dipper zich luidop af. 
‘Ja, wij zitten in het zesde leerjaar’, zegt Bent en hij drinkt een slokje water. 
‘Dat komt goed uit! Ik was naar jullie op zoek, totdat ik tegen een tak vloog. Gelukkig hebben 
jullie me gevonden! Anders was ik allang een platte pannenkoek!’, zegt Dipper lachend. 
‘En wie hebben we hier?’, vraagt Brenda zich af. 
‘Oh ja sorry, ik ben me vergeten voorstellen. Ik ben Dipper en ik houd van zwemmen. 
‘Dat is toevallig! We gingen net naar het zwembad’, zegt Romi glimlachend. 
 
‘Wil je meegaan?’, vraagt Quinten en hij kijkt Dipper enthousiast aan. 
‘Heel graag zelfs’, zegt Dipper. 
Even later staan ze in hun zwemkledij aan de rand van het bad. 
Juf Rebecca legt de opdracht uit. 
‘Kinderen, vandaag gaan we duiken.’, zegt juf. Ze gooit een aantal plastic visjes in het water. 
Dipper duikt meteen het water in. Iedereen kijkt verbaasd. 
Hij komt weer boven water met het visje in zijn bek. 
‘Dit is een nepvisje! Ik dacht dat het een echt visje was.’, zegt Dipper ontgoocheld. 
‘Natuurlijk niet slimmerd, het heet een duik visje en het is gemaakt van plastic.  
Maar hé, je bent echt een natuurtalent in duiken.’, zegt Phara lachend. 
Dipper begint te blozen 
‘Wil jij de kinderen leren om zo te duiken?’, vraagt juf Rebecca. 
‘Ik weet niet of ik zo goed ben in lesgeven. Ik sla alles door elkaar.’, 
zegt Dipper aarzelend. 
‘Dat geloof ik niet!’, roept Aleandro. 
‘Natuurlijk niet, je gaat het supergoed doen!’, juichen Ilana en Dora. 
Dipper ademt diep in en uit.  
‘Ok, ik doe het!’, zegt Dipper overtuigend. 
Dipper geeft op een leuke en aangename manier les. 
Titus en Bent maken veel plezier en Janne en June lachen veel. 
Maar ze hebben bovendien heel veel bijgeleerd. 
Iedereen van L6 bedankt Dipper. 
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